
1851 Bouwe Piers Fokkens (1823 - 1890)

staartklok

De geschiedenis van de klok is bekend, want de klok is sinds zijn ontstaan
in 1851 in het bezit van de familie van de maker geweest. 
Op 20 november 1851 trad Bouwe Piers Fokkens (Grou , 7-3-1823 † 7-
12-1890) brandkastenmaker te Grou, in het huwelijk met Atje Sijtzes
Sipsma (* Akkrum 25-2-1826  † Grou 14-12-1859). Als huwelijkscadeau
schonk hij haar deze klok, die hij zelf had ontworpen en gebouwd. Zelf
was hij geen uurwerkmaker, maar hij kon terecht bij de uurwerkmakers in
de familie voor hulp en advies. Het lijkt goed mogelijk dat hij als brand-
kastenmaker zelf de wijzerplaat en de zware gietijzeren wijzers erop heeft
gemaakt.
Het uiterlijk en de maten daarvan zijn immers nogal uniek. Na het over-
lijden van Bouwe is de klok naar zijn enige dochter (Gelbrig Fokkens)
gegaan en kwam bij haar thuis te hangen. Na haar overlijden is de klok
doorgegeven aan haar dochters Atje en Jeltje. Toen Atje kwam te over-
lijden moest de inboedel worden verdeeld. De klok kwam terecht bij het
familielid dat beloofde het familiegraf te onderhouden, met de afspraak
dat dit voortaan altijd zo zou gebeuren.
Door de familie is goed voor de klok gezorgd. Zo is hij in 1981, 130 jaar
na de bouw van de klok, compleet gerestaureerd (afb. 3).
In de loop van de jaren verdween de belangstelling van de familie voor de
klok en zijn geschiedenis en zodoende kwam de klok op Marktplaats
terecht.
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