
Jean Nijdam, een bijzondere loot in de familie Nijdam 

 

Inleiding : 
Op 29 juni 1901 stond er in de Frisia, het wekelijkse dorpsblad van Grou,  een artikel over het 
Afrikaanse land Congo mede in verband met een lid van de familie Nijdam,  
als volgt : 

“De vorige week meldden wij, dat bij den boekhandelaar K. Sietema alhier, ‘n 30-tal photografiën  
van den Congo te bezichtigen zouden zijn. 
Wij hebben evenals velen met ons, een kijkje genomen en brengen thans een woord van dank aan hen, die 
ons in de gelegenheid stelden, dat kijkje te nemen.  
Immers, hoewel nog in zeer grove trekken, kan men zich nu een denkbeeld vormen van land en volk. 
 
In verband met het bovenstaande kunnen wij thans nog melden, dat onze plaats iemand rijker is geworden 
die in den Congo geboren is. 
We bedoelen ’t zes- of zevenjarig knaapje van onze oud-dorpsgenoot Tj. Nijdam, de kleine Jean.” 

 
 

Kort daarop (20 juli 1901) volgde er een  ander bericht in de Frisia : 

“Hoe broos ’s menschen leven is, werd j.l. Zaterdag hier weer bewezen. 
De tijdelijk hier vertoevende T.N. (dus Tjibbele Nijdam) uit den Congo, oogenschijnlijk gezond en wel 
(ofschoon hij de paar laatste dagen klaagde maar toch evengoed op straat kwam),                                                 
is zaterdagmorgen, na eenig lijden plotseling bezweken. 
 
Zeer zeker voor zijne hoogbejaarde ouders en zijn zesjarig zoontje, de kleine Jean, een harde slag. 

 
 
In een later artikel in dezelfde krant, schrijft  dhr.S. Molenaar d.d. 26-8-1960 in een 2-wekelijkse serie 
over oude Grouster families : 

Syn (dws. Jelle Annes Nijdam) soan Sibbele rekke as koloniael nei de east, kaem letter thús mei syn 

negerjonkje, hwat nijs yn ’t doarp doe. 

In het nederlands : Zijn (dwz. Jelle Annes Nijdam) zoon Sibbele was als koloniaal in de Oost, kwam later thuis 

met zijn negerjongetje, wat toen iets nieuws in het dorp was. 

Ja, een donkergekleurd jongetje in het dorpje Grouw zal destijds inderdaad  bijzonder zijn geweest. 

Hoe is het verdere leven verlopen van deze Jean ? 
Zijn leven begon in Caijo bij Pointe-Noire (in het toenmalige Frans Congo) als zoon van de uit Grouw 
afkomstige opzichter Tjibbele Nijdam en een Afrikaanse vrouw, Chifouti (of Chifoeti). 
Nadat Jean een deel van zijn jeugd in Nederland doorbracht (Grouw, Amsterdam,  Zaandam en 
Nijmegen) heeft hij zijn werkzaam leven gewoond in Nederlands Indië als KNIL militair en is daar op 
latere leeftijd in het huwelijk getreden met Parijem, een Javaanse vrouw. 



Uiteindelijk  is hij onder vreselijke ontberingen in Sumatra overleden en ligt nu begraven op het 
Nederlands ereveld Leuwigaja te Cimahi (Java). 
 

Meer in detail volgt hieronder de beschrijving van het leven van Jean Nijdam. 
Tjibbele, de vader van Jean Nijdam : 
Tjibbele (Sjibbele) geboren op 22-1-1857, zoon van Jelle Annes Nijdam en Saakje Tjibbeles Zwerver, 
was in zijn jonge jaren werkzaam als schippersknecht in Grouw. 
Op 20-jarige leeftijd werd hij op 9 mei 1877 voor zijn dienstplicht als matroos 3e klasse geëmbarkeerd 
aan boord van M.s. Fregat Evertsen. 
Zijn dienstplichtperiode bij de marine is geëindigd op 7 april 1881. 
 
Tjibbele heeft daarna gewerkt bij de koopvaardij en uit documenten is gebleken, dat hij later heeft 
gewerkt als  opzichter op een plantage te Cayo in frans Congo, Afrika (niet ver van de havenplaats 
Pointe Noire). 
Bij deze nederzetting bevond zich een meer, genaamd La Cayo, vanwaaruit de plantages via een 
irrigatiesysteem werden bevloeid. 
Uit de relatie van Tjibbele met een Afrikaanse : Chifouti,  is op 16 april 1895 te Caijo, zoon Jean 
geboren.  

 
Cayo, voormalig Frans Congo, geboortestreek van Jean Nijdam 

Periode van Jean in Grouw : 
 
Het was In 1901 dat Tjibbele, met zijn in Congo geboren 6-jarig jongetje Jean,  terugkeerde in zijn 
geboortedorp Grouw. 
Zoon Jean wordt in juni 1901 in de burgerlijke stand van Idaarderadeel  ingeschreven en gaat dan 
samen met zijn vader wonen in het huis van zijn grootvader Jelle Annes Nijdam in Grouw en (zijn 
tweede vrouw) Baafke Annes Dijkstra. 
Dit een huisje staat achter het oude kerkhof, in de schaduw  van de Sint Pieter-kerk.  
 



 
 
  Grou: woonhuis kadastraal 26A, woonhuis van Jelle Annes Nijdam, waar Jean Nijdam woonde 1901-1907 

 
Tijdens het als tijdelijk geplande verblijf in zijn geboortedorp, overlijdt vader Tjibbele na enig lijden 
plotseling, op 13 juli op slechts  44-jarige leeftijd. (wellicht malaria ten gevolge van zijn verblijf in 
tropische streken?). 
 
Jean heeft het lager onderwijs in Grouw gevolgd en waarschijnlijk ook afgemaakt.  
Door het volgen van de lagere school kon hij in zijn latere leven meerdere opleidingen volgen. 
 
Toen ook zijn grootvader Jelle Annes Nijdam op 27-2-1906 overleed, bleef hij alleen met zijn stief-
grootmoeder Baafke. 
In april 1907 is de 12-jarige Jean overgeschreven naar Amsterdam, waar hij is opgenomen in het 
gezin van zijn oom Anne Jelles Nijdam en Antje Sjoerds de Haan.  



In 1905 is op de lagere school in Grouw een klassenfoto gemaakt, waarop Jan (Jean) Nijdam 
zichtbaar op de bovenste rij. 

 

 
      
Rij 1: Kees Bloemsma, Lokke de Wal, Dieuwke Veenstra, Sijke v.d. Goot,  Johannes Looijenga, 
Piet Sitema, Jan Nijdam, Janneke v.d. Veer, Janeke  Ratsma. 
 
Rij 2: Meester Hoekstra, Arend Prins, Ruurd v.d. Berg, Grietje de Wal, Berber  Bouma, Evert Palstra, 
Anna Kuipers, Tjalling v.d. Goot, Fardou Veenstra,  Meester Sikke Jellema. 
 
Rij 3: Wiebe Kooiker, Klaas Sjollema, Ypkje Spoelstra, Piet Rijpma, Trijntje  Feenstra, Trijntje 
Beeksma, Klaske v.d. Meer, Bintje v.d. Goot, Anna de  Jong, Willemke de Heer, Hiltje Sietema, 
Harmke Roodbergen. 
 
Rij 4: Harm Veenstra, Gerrit Veenstra, Ybeltje Tilma, Antje Tilma, Lieuwkje  Lantinga, Jou Ratsma, 
Sierd Westra, Albert v.d. Schaaf, Geertje de Jong. 
 
Rij 5: Rinze Frankena, Jeep de Jong, Pieter Holtrop, Jan de Groot,  Lutske  Ladenius, Sietse 
Westra, Durk v.d. Schaaf, Hendrik Gorter, Douwe Bangma,  Hendrik Palstra, Atje Seldenrust.   



De periode van Jean in Amsterdam : 
Zijn oom Anne Jelles woonde met zijn in Drachten geboren vrouw Antje Sjoerds de Haan en hun 
kinderen Jantje (geboren 1891) en Jelle (geboren 1901) in Amsterdam. 
De in de documenten genoemde beroepen van Anne Jelles in Amsterdam waren : schipper, 
werkman, bierbrouwersknecht. 
In de periode 1896 tot 1929 is het  gezin van Anne Jelles en Antje Sjoerds en later de weduwe Antje 
liefst 27 keer verhuisd, wat in die tijdsperiode vrij normaal was (zelfs een iets beter behangetje kon al 
reden voor verhuizing zijn!). 
Jean kwam in 1907 bij dit gezin toen zij woonden in de Rustenburgerdwarsstraat nr. 4.  
 
Bij het gezin van Anne Jelles en Antje Sjoerds hebben vaker familieleden ingewoond, zoals ook de in 
Grouw geboren halfbroer van Anne Jelles : Ruurd Jelles, die werk zocht in Amsterdam en dit ook 
vond als zeilmaker (het vak, dat hij in zijn jeugd ook uitoefende in zijn geboortedorp Grouw) en later 
werd Ruurd bierbrouwersknecht. 
Deze Ruurd Jelles Nijdam is in Amsterdam getrouwd met Maria Berghoef en op 11-4-1902 al op 27-
jarige leeftijd overleden. 
 
Na het overlijden van zijn oom Anne Jelles op 4 januari 1909 is de inmiddels 14-jarige Jean op 10 mei 
1909 verhuisd naar Zaandam, alwaar hij in een gezin is opgenomen. 
 
De periode van Jean in Zaandam : 
Jean is op 25-5-1909 in het bevolkingsregister van Zaandam ingeschreven, waar hij kwam te wonen 
bij het gezin Klaas en Martje Sijbrands in de Jan Sijbrandsteeg, vlak bij het water “de Zaan”. 
Toen Jean in dit gezin kwam hadden vader en moeder Sijbrands liefst 5 dochters in de leeftijd van 13-
22 jaar. 
In een later document wordt Klaas Sijbrands aangegeven als de voogd van Jean. 
Sijbrands was winkelier en handelaar van kruidenierswaren en als opgroeiende jongen heeft Jean 
zich in de handel van zijn voogd vast wel dienstbaar kunnen maken. 
Amper 3 jaar later verliet hij op 8 juli 1912 als 17-jarige dit gezin en begon hij aan een toekomst voor 
de rest van zijn leven. 
 
Hij vertrok naar Nijmegen ! 
 
De KNIL periode 
Jean vertrok naar de pas nieuw gebouwde Prins Hendrik Kazerne in Nijmegen, waar de militaire 
opleiding voor de Koloniale troepen was gevestigd.  
Op 1 juni 1912 verbond hij zich als soldaat voor zeven jaren bij de koloniale troepen. 
 
Na zijn opleiding in de Prins Hendrik kazerne is hij op 12-4-1913 vanuit Amsterdam met het 
stoomschip “Rembrandt” richting Nederlands Indië vertrokken, aankomst in Batavia op 17-5-1913. 
In de periode tot augustus 1916 was hij geplaatst bij het 9° en 5° Bat. Infanterie, waarna hij op de 
kaderschool in Magelang tot korporaal is opgeleid. 
 
In 1919 is hij na de kaderopleiding in Tjimani bevorderd tot sergeant en in hetzelfde jaar heeft hij zijn 
lopende KNIL-contract verlengd met zes jaren. 
 
In de periode 19 januari tot 28 oktober 1921 is hij voor verlof naar Nederland vertrokken en weer 
teruggekeerd naar  de havenstad Padang. 
In de tussenliggende periode is hij bevorderd tot sergeant eerste klasse. 
Na bij terugkomst te hebben gediend bij het 2° en 3° Garnizoen Bat. van A en O,  is hij in 1923 
overgegaan naar het Korps Marechaussee. 
 



Op 17 juli 1925 is het KNIL-contract verlengd met 2 jaar en ruim 7 maanden. 
Nadat hij op 10 oktober 1927 mededeling heeft gekregen dat eervol  ontslag met toekenning van 
pensioen is toegestaan (f 840,-/jaar),  is hij op 19 maart 1928 ontslagen in Takengon, echter de dag 
daarop volgend heeft hij zich vrijwillig verbonden bij het Korps Marechaussee als sergeant.  
 
In de periode 26 juli 1929 tot 27 april 1930 is hij voor verlof naar Nederland vertrokken en weer 
teruggekeerd naar Batavia, waarna geplaatst bij 2° Bat. Infanterie en daarna op 26 juli van dat jaar 
overgegaan naar de kaderschool. 
Op 21 november 1931 wordt het hem toegestaan om zonder verband door te dienen. 
 
Bij beschikking van de legercommandant op 15 mei 1933 is hem een pensioen toegekend van f 
1.260,-/jaar en is hij op 6 juni 1933 te Magelang uit de militaire dienst ontslagen. 
Jean Nijdam heeft dan gedurende 21 jaar gediend bij de KNIL en uit het verloop is op te maken, dat 
hij zo lang mogelijk is blijven dienen in een omgeving waar hij zich blijkbaar thuis voelde. 
 
Bijzondere acties tijdens de KNIL dienstperiode : 
30-7-1917 : scherpschutter geweer 1° maal  
20-2-1919 : toekenning van bronzen medaille voor zware vaardigheidsproef 
7-7-1925 : toekenning zilveren medaille 
11-12-1926 : scherpschutter karabijn 
1927 : schietprijs karabijn 
1925-1927 ereteken voor bijzondere krijgsverrichtingen in Westkust Atjeh in deze periode 
1928 : schietprijs karabijn  
1929 : schietprijs karabijn  
1930 : schietprijs karabijn  
2-12-1930 : scherpschutter karabijn derde maal 
16-10-1931 : toekenning van zilveren gesp 
 
De Burgelijke Stand van Jean Nijdam : 
 
-Huwelijksacte : 

 Op 24-12-1941 is  
 
Jean Nijdam,  47 jaar en woonachtig te Magelang als zoon van Tjibbele  Jelles Nijdam 

en diens echtgenote Chifoeti , beiden overleden 
 

gehuwd in Magelang, Java  met : 
 

Parijem , Javaanse vrouw (naar gissing 31 jaar), geboren te Wonogiri als  dochter van 
Troenoredjo en diens inmiddels overleden echtgenote Dinem 
 
-Voor stamboom :   Zie bijlage verderop. 
 
 
Verloop van de oorlog in Nederlands Indië en de afloop voor Jean Nijdam : 
Op 8 december 1941 is Jean Nijdam bij Algemene Mobilisatie in Nederlands Indië wederom in 
werkelijke dienst getreden bij het Reserve Korps in de rang van sergeant. 
 
Nadat Japan in korte tijd de Amerikaanse vloot had uitgeschakeld, vielen ze op 11 januari 1942 ook 
Nederlands Indië aan. 
Na de door Japan gewonnen slag in de Javazee op 27 februari 1942 konden hun troepen vrijwel 
ongehinderd Java bezetten. 



 
Op 8 maart 1942 capituleerde het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en is Jean Nijdam in Japanse 
krijgsgevangenschap terechtgekomen. 
Op 15-8-1942 is hij overgebracht naar Java POW Camp 1. 
Hij wordt op 14-5-1944 getransporteerd naar Sumatra, Malay POW Camp 23396, alwaar 
tewerkgesteld bij de aanleg van de door de rimboe aan te leggen spoorlijn tussen West- een Oost 
Sumatra. 
 
Dit ontbrekende tussenstuk, 220 kilometer dwars door het tropisch oerwoud, moest Japan een 
veilige verbinding geven voor transport van met name steenkool vanuit West-Sumatra. 
In totaal werkten hier tussen september 1943 en augustus 1945 krijgsgevangenen en vooral ook 
Romasha’s ( Javaanse dwangarbeiders).  
De aanleg van deze lijn kostte door ontbering, mishandeling en ziekte het onwaarschijnlijke aantal 
van liefst 82.500 mensenlevens !! 
Op 15 augustus 1945 (dezelfde dag, dat Japan capituleerde) is de spoorweg gereed gekomen en is 
daarna eigenlijk helemaal nooit in gebruik genomen. 
Ironisch genoeg is alle lijden dus voor niets geweest. 
Wat er na diefstal, hergebruik e.d. nog van de spoorlijn  over is, roest en rot langzaam weg in het 
moeraswater van de ondoordringbare Sumatraanse jungle. 
 
Op 17 september 1944 is Jean ziek geworden en op 23 februari 1945 aan amoebe dysenterie en 
uitputting overleden op 49-jarige leeftijd in het POW Patient receiving station in No.1 Branch Camp 
of Malay POW Camp in Pakan Baroe, Riau province Sumatra. 
 
Uiteindelijk is het stoffelijk overschot overgebracht naar het Nederlandse ereveld in Leuwih Gadjah 
te Cimahi op Java. 
 
 



 
Het graf van Jean Nijdam op het militaire ereveld 
 
 

Echtgenote Parijem : 
Na het overlijden van Jean Nijdam heeft zijn inlandse echtgenote Parijem een pensioen ontvangen 
uit het Indische Pensioenfonds. 
Na een onderzoek in 1974 heeft de weduwe Parijem officieel het Nederlanderschap verkregen en 
heeft tot haar overlijden op 6 februari 1981 in Salatiga (Java) een pensioen van de Nederlandse Staat 
ontvangen. 
Uit het huwelijk van Jean Nijdam en Parijem zijn, voor zover bekend, geen nakomelingen geboren. 
 

Gebruikte bronnen : 
 
-Krantenarchief Frisia 
-Alle Friezen.nl 
-Bevolkingsregister Idaarderadeel 
-Stadsarchief Amsterdam 
-Gemeentearchief Zaanstad 
-Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag 
-Nationaal Archief Den Haag 
-Militieregister 

-Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan 
 Baroe Spoorweg 
-Stichting Administratie Indonesische  Pensioenen 
-Historisch Centrum Leeuwarden 
-Tresoar, notarieel archief 
-Fotoarchief “Ald Grou” 
-Archief Waterschouw te Amsterdam in het 
 Noord-Hollands Archief te Haarlem 
-Gemeentearchief Harlingen. 

Gezamenlijke voorouders van Jean Nijdam en Kornelis Nijdam (schrijver) zijn : 
(0) Hoite Annes Nijdam*2-2-1751 
        Baukje Jelles Postma*26-9-1756 
          kinderen : Jelle – Anne (stamvader van Jean) – Trijntje – IJbeltje – Hendrik (stamvader van Kornelis Nijdam) – Antje 
 



Familietak Anne Hoytes Nijdam*25-8-1787 : 
(1) Anne Hoites Nijdam 
        Geeske Ruurds  Akkerman 
        kinderen : Hoyte - Ruurd – Baukjen – Margje – Jelle – Iebeltje 

 
(2) Jelle Annes Nijdam 
        Saakje Tjibbeles Zwerver  /  tweede huwelijk : Baafke Annes Dijkstra 
         kinderen : Geeske – Tjibbele – Anne         kinderen : Trijntje – Saakje – Ruurd Jelles † – Ruurd Jelles  
 
(3) Tjibbele Nijdam 
        Chifouti (Afrikaanse vrouw) 
        kind : Jean  
 

(4)  Jean Nijdam 

         Parijem (Javaanse vrouw) 
         geen kinderen  
 
 

Familitak Hendrik Hoytes Nijdam *29-5-1794 
(1) Hendrik Hoytes Nijdam  (eerste Nijdam op de pleats “Klein Fenwierstra” in Hôflân onder Grouw) 

          Tjettje Tjeerds Oetsma 
            kind : Hoyte Hendriks Nijdam 

 
(2) Hoyte Hendriks Nijdam 

          Jitske Tietes Peenstra  / tweede huwelijk : Jeltje Spijkstra 
          kinderen : Hendrik – Tjitte -  Wytze - Gooitzen 
 

(3)  Hendrik Hoytes Nijdam 
           Antje Tjerks Tuinstra 
           kinderen : Jitske – Sieuwke – Trijntje –Tjettje -  Hoite – Tjerk – Bokje 
 

(4) Hoite Hendriks Nijdam 
          Annigje Sytzes Postma 
          kinderen : Antje – Jitsche – Hendrik – Sjoukje 

 
(5) Hendrik Nijdam 

          Sijke Kalsbeek 
           kinderen : Hoite – Kornelis – Eeke -  Annigje 


