14

Huis herhaaldelijk optrad, had in 1719 een preek uit-
gegeven, waarin aan den Heiligen Geest een persoonlijk
bestaan werd ontzegd. De Calvinistische predikanten,
hierdoor danig verontrust, wisten de Staten te bewegen,
dat niet alleen deze liefdepreeker werd afgezet, maar
dat bovendien alle Doopsgezinde leeraren in Friesland
een formulier moesten onderteekenen, waarbij uitdruk-
kelijk de Drieéenheid werd erkend en, dat Christus ,als
onze Borge de straffen onzer zonden heeft gedragen’.
Alle Doopsgezinde leeraren op één na weigerden be-
slist dit stuk te onderteekenen. Want zij wenschten zich
in gewetenszaken de wet niet te zien voorgeschreven!
Dit had tengevolge, dat overal in de provincie de
vermaanhuizen gedurende een maand gesloten bleven,
behalve bij de Vlamingen hier ter plaatse. Want
Meynte Lyuwes, meer bekend als Meint Couper —
naar zijn ambacht — was die ééne, die geteekend
had. Waarom hij wel? Begrepen hij en de zijnen
niet, waarom het in dezen ter laatster instantie ging?
Immers, zij waren niet vertegenwoordigd geweest ter
buitengewone vergadering van de Friesche Societeit in
November 1722,') waar toen bekwame mannen, als
Johannes Stinstra, de Friesche leeraren hadden voorge-
licht, hoe te handelen ten opzichte van deze aanranding
der gewetensvrijheid. Het is mogelijk. Maar eerder wil
het mij voorkomen, dat we dezen Grouwster vermaner
te beschouwen hebben als een dier vele behoudende
17- en 18e eeuwsche Mennisten, die door het optreden
van mannen als Galenus Abrahamsz, Jan Claesen, Jan
Thomas e. a. verontrust, en in een hoek gedrongen,
zich steeds meer het Calvinisme zouden toewenden. Dit
is niet meer dan een vermoeden, want van Meynte
Lyuwes is verder niets bekend, maar zijn zoon Jan
Meyntes, die hem in 1729 als leeraar opvolgde en later

') Zie Resolutieboek Friesche Doopsgezinde Societeit.
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beroepen werd naar Oldeboorn, kreeg daar oneenigheid
met zijn collega Oene Jelles. En weer liep de strijd
over de borggerechtigheid van Christus.')

Hoewel de Vlaamsche Gemeente haar rechtzinnig
karakter nooit geheel heeft verloochend, kregen metter-
tijld de 18e eeuwsche ideeén van verlichting en ver-
draagzaamheid allengs meer vat op haar, met het gevolg,
dat ook hier tegen het einde dier eeuw de oude verschil-
punten in het vergeetboek geraakten. De Fransche tijd
deed de rest. Zoodat, als na de moeilijke jaren der
Fransche overheersching, deze Gemeente met hare finan-
cién sukkelt, als vanzelf de gedachte aan combinatie
met de Zustergemeente oprijst. Een enkele van de oude
garde ziet met weemoed aan, waar het heengaat. Hij
wil nog een poging wagen. Op het omslag van een
koopbrief van 12 pondematen land in de Bird, vond
ik van de hand van Ruurd Coopmans de volgende,
ietwat aandoenlijke aanteekening: ,,Op Heeden den 8
September 1814 in de Cerkenkamer vergadert om mid-
delen te soeken tot traktement voor eene niuwe
Leeraar in onze gemeente, soo heb ik dit land daartoe
aan de gemeente gegeeven. Hoopende wij een goede
Regtzinnige Leeraar mogen becomen om de Gemeente
in de regte Leere des H. Evangeliums te leiden, tot
Zaligheid van veele Zielen, de Heere schenke het ons
uit genade om Jezus' verdienste.” Deze bede bleef niet
onverhoord. Stellig ontving de Gemeente in den eer-
waarden Wybe van der Hoek, in datzelfde jaar over-
gekomen van Aalsmeer, een leeraar naar haar hart.
Hij was haar tweede vaste, ongestudeerde voorganger.
De eerste heette Gerlof Gerrits van der Veen, die 1
Juli 1781 zijn intree had gedaan. Na van der Hoek
(1821) stond hier nog W. G. Hulzinga, die minder goed

) Dr. S. Cuperus, Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland
tijdens de republiek, II, pag. 154 v.
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met de Gemeente overweg kon, en enkele jaren later
(1827) naar Tijalleberd vertrok. In het Doopsgezind
Jaarboekje van 1917 vertelt wijlen br. Arend Bouma,
dat Hulzinga bij zijn afscheid liet zingen Ps. 95 : 5
gewijzigd :

'k Heb aan het volk dat mij vergat,

Een langen tijd verdriet gehad,

Ja, zeven jaar hun hoon verdragen . . .

en wat verder volgt. Na hem heeft de Gemeente geen
leeraar meer gehad.

De Waterlandsche Gemeente.

Keeren wij thans terug tot de Waterlanders. Tot deze
Gemeente behoorde grootendeels de burgerij. Men vond
onder hen boter- en kaashandelaren, die zaken dreven
met Holland en Engeland ; zeevaarders, wien ten gerieve
men reeds begin Januari Doop en Avondmaal hield, later
einde Februari, zooals nu nog gewoonte is; vermaarde
klokkenmakers als Rinse Durks en Sipke Rinses (Hoek-
stra),') wier kunstwerken nog onze bewondering op-
wekken. Over het algemeen dus menschen van meer
ontwikkeling en beschaving dan de Vlamingen. Was
het wonder, dat bij deze Gemeente de behoefte aan
een gestudeerden voorganger eerder werd gevoeld dan
elders in Friesche dorpsgemeenten? Niet, dat in de
Gemeente geen mannen meer gevonden werden tot
leeren bekwaam. Integendeel, een man als Binnert
Tjallings, die den handel vaarwel zei, omdat hij zich
met sommige koopmanspractijken niet kon vereenigen
en vervolgens leeraar werd, was uitstekend onderlegd
in de moderne talen en godgeleerde wetenschappen ;
evenzoo zijn vriend Xlaas Koopmans, vader van den
hoogleeraar Rinse Koopmans, die om dezelfde redenen

) De Vrije Fries, Deel 27, afl. 3, pag. 255.
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den handel met den Mennisten kansel te Leeuwarden
verwisselde ; evenzoo Romke Gerbens Zuiderbaan, die
in den Patriottentijd naar Emden gevlucht, op gevorder-
den leeftijd aldaar de Latijnsche school betrad, en later als
proponent van de kweekschool van de Amsterdamsche
Gemeente van het Lam en den Toren, leeraar werd
te Blokzijl. Maar deze mannen verkozen een Gemeente
elders boven het profeet-zijn in eigen dorp. Zoodat
omstreeks 1790 alleen overbleef de vermaner Ruurd
Gerbens. Naast hem werd in dat jaar beroepen de
proponent Taco Kuiper van Amsterdam. Zijn jaarwedde
bedroeg 540 gulden, terwijl Ruurd Gerbens acht beur-
ten behield en daarvoor 36 gulden ontving. De laatste
vertrok in 1797 naar Berlikum.

In hoeverre de prediking van een gestudeerd voor-
ganger aanstonds de Gemeente ten goede kwam, heb
ik niet kunnen ontdekken. Ongetwijfeld waren de tijds-
omstandigheden voor den opbloei van het godsdienstig
leven in die dagen niet gunstig. De aandacht werd
door politiecke en staatkundige beroeringen te zeer in
beslag genomen. Onder de Patriotten vond men zeer
vele Doopsgezinden. Als in 1795 de omwenteling plaats
grijpt, verschijnt den 16 Februari op de Regtkamer van
Idaarderadeel') de collegiant?) Pier Zeeper — de bekende
boekhouder der Friesche Societeit uit de eerste helft
der 19¢ eeuw — om als afgevaardigde van het Comité
revolutionair, grietman en bijzitters uit hunne waardig-
heden te ontzetten. Dan krijgen in de provisioneele
municipaliteit ook zitting Taco Kuiper en zijn diaken
Sjoerd Gerbens, de stamvader van de bekende Doops-
gezinde familie Binnerts. Deze bestuursfunctie neemt den
jongen predikant zeer in beslag, omdat er ook een soort
ontvangerschap, dat eenige bezoldiging geeft, aan ver-

1) Resolutieboek, Grietenije Idaerderadeel.
®) wv. Slee a. w., pag. 442.
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bonden is. Tot 1799 stond Kuiper te Grouw en ver-
trok in October van dat jaar naar Blokzijl, waar hij
op het einde van den Franschen tijd overleed. Zijn
achterkleinzoon, Dr. A. K. Kuiper, onze leeraar te
Amsterdam, wist mij mee te deelen, dat hij aldaar ten
gevolge van den nood der Napoleontische maatregelen
een tijdlang bijna geen tractement had genoten en toen
in eigen onderhoud voorzag door voor de schippers
van Blokzijl stukken in het Fransch te vertalen. In de
Groote Kerk aldaar is later voor hem een gedenkteeken
opgericht als stichter van het Algemeen Ziekenfonds
ter plaatse, dat nog bestaat.

Merkwaardig is het, hoe dikwijls Blokzijl en Grouw
elkaar over en weer leeraren bezorgd hebben. Waar-
schijnlijk moet dit toegeschreven worden aan familie-
en handelsrelaties tusschen de beide plaatsen. Toen
Kuiper naar Blokzijl vertrok, kwam van de Vlaamsche
Gemeente aldaar over Nicolaas Messchaert, die 21
September 1800 zich aan zijne nieuwe Gemeente ver-
bond. Dit beroep bracht een moeilijkheid met zich mee.
Messchaert had namelijk zijn opleiding genoten bij den
bekenden leeraar P.van Dokkenburg te Koog-Zaandijk ;
hij is de laatste proponent geweest, die docr de Zonis-
tische Societeit werd aangesteld. Nu genoot de Gemeente
subsidie van Amsterdam en Haarlem, die mogelijk be-
zwaar konden maken tegen een leeraar, niet opgeleid
door de kweekschool der Amsterdamsche Gemeente.
Maar Haarlem noch Amsterdam, daarover geraadpleegd,
hadden bezwaar tegen dezen man, die onze Broeder-
schap tot een sieraad is geweest. Hij overleed in 1833
als leeraar van Rotterdam, waarheen hij den 4 April
1802 van hier was vertrokken.

Messchaert zou worden opgevolgd door een propo-
nent, die de Gemeente bijna een halve eeuw heeft
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gediend. In den namiddag van 12 December 1802 stelde
de nieuwe leeraar Johannes Aeschinus van der Ploeg
zich aan de Gemeente voor. Hij was beroepen op een
tractement van 700 gld. plus vrije woning, en bewoonde
na zijn huwelijk met Froukje Tjalkes Bouma in 1804,
het huis aan het Witte plein, thans bewoond door A.
Keidel. Door gemis aan aanteekeningen uit dien tijd
is ons van de eerste helft der 19¢ eeuw niet veel be-
kend. Slechts een paar belangrijke feiten vermag ik te
memoreeren. — Allereerst de vereeniging der beide
Gemeenten.

Vereenigd in de nieuwe Vermaning.

De Fransche tijd had, zooals we zagen, beide Ge-
meenten geen goed gedaan. Slecht stond de Vlaamsche
er voor, maar ook het Oude Huis had zeer geleden.
Geen van beide heeft, evenals de omliggende Gemeen-
ten, ooit tot de rijke behoord. In 1795 bij de omwen-
teling moest het '/; en het volgend jaar het '/; der
Corpora goederen openlijk worden verkocht, en de
opbrengst daarvan tegen 3'/,°/; den lande opgeschoten
worden. De Waterlandsche Gemeente kwam dit te
staan op 1400 gld. Daar hare bezittingen hoofdzakelijk
uit waardepapieren bestonden, zou de beruchte tiér-
ceering van Napoleon haar in 1810 nogmaals havenen,
zoodat bij de vereeniging haar gansche bezit slechts
5585 gld. bedroeg en dat der Vlaamsche 3990 gld.
Wel droegen de leden behoorlijk bij, en hadden zij
voor den predikdienst in 1790 op 18e eeuwsche wijze
kapitaal bijeengebracht — d.w.z. men schreef voor een
bepaald bedrag in en betaalde daarvan jaarlijks de
rente onder de belofte, dat in elk geval bij overlijden
de ingeschreven som zou worden opgebracht — maar
zonder subsidie hadden noch de Waterlandsche noch
de Vlaamsche het ooit kunnen stellen. Was het wonder,
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dat, toen tengevolge van de maatregelen van den Fran-
schen Keizer, ook de subsidies werden ingekort, de
gedachte aan combineeren bij beide Gemeenten opkwam?
Godsdienstige geschillen stonden eene vereeniging niet
meer in den weg. Eindelijk, nadat reeds tien jaren te-
voren tevergeefs het was geprobeerd, kwam men in
1829 tot overeenstemming. Van invloed hierop moeten
ook geweest zijn de beruchte koortsen van 1826, het
jaar na het zeewater, welke van de reeds door de
overstrooming zoo geteisterde boeren-lidmaten der
Vlaamsche Gemeente, velen ten grave hadden gesleept.
In elk geval, na tal van vergaderingen werd tot fusie
besloten, waarbij o.a. werd bepaald, dat elk der beide
Gemeenten evenveel diakenen zoujaanwijzen. Vandaar,
dat nu nog altoos in het zuiderhek de boeren-diakenen
zitten en het noordelijke het burgerhek heet. De ver-
eenigingspredikatiec werd den 5 April gehouden.

Nu was het echter noodzakelijk een grooter bede-
huis te bouwen. Daarvoor werd gekozen de plaats,
waar het bouwvallige vermaanhuis der Waterlanders
stond. De nieuwe kerk heeft 6000 gld. gekost, van
welk bedrag de leden bijna 4000 gulden bijeenbrachten.
Ook werd aangeklopt bij de regeering. Baron van
Sytzama was de pleitbezorger der Gemeente. Maar
het vlotte niet te best. Koning Willem I had in die
dagen wel andere zorgen aan zijn hoofd; we zijn aan
den vooravond van den Belgischen opstand. Toen de
bouw reeds voltooid was, kwam in 1830 eindelijk nog
een subsidie van 3000 gld. af. Met het bouwen was

men begonnen waarschijnlijk eind Mei, nadat den 17
Mei de laatste predikatie in het oude kerkgebouw was

gehouden. Bouwlieden waren de broeders Bartele Tjal-
kes Bouma, Pieter Johannes Boonstra en Marten Annes
Hoeneveld. Het gebouw werd in daghuur gezet; alle
Doopsgezinde ambachtslieden en neringdoenden kwamen
er aan te pas, de kasteleins en drankslijters niet uitge-
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zonderd. In het archief zijn vrijwel alle rekeningen
aanwezig, die op den kerkbouw betrekking hebben.
Op een daarvan, een rekening van Tjalke van der
Ploeg, trof ik de volgende interessante post aan:
.10 Nov. 1832, een kop op de kaggel met koperen
bol en hoep gemaakt’. Dit moet de merkwaardige
kachel zijn, die nu nog in de kerkekamer verwarmt.
Begin September 1829 was het gebouw klaar en den
13 September heeft de inwijding plaats gehad, waar-
bij de collecte f 41.86° bedroeg.

Geachte Toehoorders, gij zijt misschien van oordeel,
dat een zoo gewichtige gebeurtenis als de vereeniging
door mij wel wat al te sober is weergegeven. Gij hadt
een wat geéleveerder toon verwacht. Ik antwoord hier-
op, dat dit alles even rustig en zonder vertoon zich heeft
afgespeeld als ik het u meedeelde. Dit is nu eenmaal
Doopsgezind. Tevens leert de geschiedenis onzer Broe-
derschap, dat verstrekkende besluiten en ingrijpende
veranderingen gewoonlijk geboren werden uit den nood
en onder den druk van het oogenblik.

Niettemin is toenmaals van weerszijden de vereeni-
ging met vreugde begroet, zoodat niet één lid zich
onttrokken heeft. En eenmaal in liefde en vrede ver-
eenigd, bleef ook vervolgens de goede geest bewaard.
Met vernieuwden lust trok men op den dag des Heeren
in grooten getale naar het ruime en vriendelijke kerk-
gebouw. Het scheen wel, alsof de Gemeente ook naar
den geest vernieuwd was. Het ledental, bij de ver-
eeniging 270, was in 1847 reeds geklommen tot 335.
Onvoorspoedig ging het de nieuwe Gemeente dus niet.
Jammer, dat een betreurenswaardig voorval in dezen
tijd over dit alles een donkere schaduw zou werpen.

Tot op de vereeniging had de Vlaamsche Gemeente
van de Friesche Societeit een jaarlijksche subsidie ge-
noten van 118 gld., welke na de samensmelting met de
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Waterlandsche kwam te vervallen. Begrijpelijk, dat dit
besluit der Societeit voor de nieuwe Gemeente een te-
leurstelling was. Wat deed Grouw nu? Inplaats van
dankbaar voor de zoo vele jaren genoten ondersteuning
de Societeit met rust te laten, ging men op allerlei
wijze probeeren haar tot eenige compensatie te be-
wegen. Herhaaldelijk hadden besprekingen plaats met
het Societeitsbestuur — Gecommitteerde mannen heetten
ze destijds. Eindelijk meende de Grouwster kerkeraad
zeker te zijn van een uitkeering in eens, in den vorm
van een Russisch effect ter waarde van f 1000.—. Of
hier echter een misverstand in het spel is geweest, of
— wat mij al zeer onwaarschijnlijk lijkt — het Societeits-
bestuur zijn woord heeft gebroken, het resultaat was,
dat de Gemeente nul op haar request kreeg. Veront-
waardigd over deze in haar oogen trouwelooze hande-
ling, besloot zij in een vertoeving voortaan de Societeit
te boycotten. Niet meer en niet minder. Zij betaalde
geen contributie meer en zond geen afgevaardigden naar
de jaarlijksche vergadering. Deze gespannen verhouding
bereikte haar hoogtepunt in 1838, toen zij een boozen
brief aan de Societeit zond, welk schrijven door Ge-
committeerde mannen dermate beleedigend werd geacht,
dat deze het beneden hunne waardigheid rekenden er
op te antwoorden. Eindelijk, nadat de Societeit met
groote lankmoedigheid jaren lang de Grouwster Ge-
meente had laten begaan, in de hoop, dat zij tot beter
inzicht zou komen, werd zij in 1848 van het lidmaat-
schap vervallen verklaard. Zes jaren duurde deze toe-
stand. Toen gaf Grouw haar koppig verzet op en werd
de berouwvolle zondares weer in liefde aangenomen.

Intusschen had de oude leeraar van der Ploeg na
een bijna 50-jarigen diensttijd zich genoodzaakt gezien
het ambt neder te leggen. Hij deed dat den 27 Juni
1852. In den laatsten winter stond de proponent Karel
de Lanoy, de latere leeraar van Haarlem, hem als
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hulpprediker terzijde. Nog zeven jaren mocht deze be-
drijvige man wonen in het midden zijns volks. Hij
overleed den 21 Augustus 1859.

Zijn opvolger werd de weleerwaarde Herman ten Cate
Hoedemaker van Noordbroek, nadat eerst tevergeefs
een beroep was uitgebracht op Ds. J. D. v. d. Plaats
te Hindeloopen. De laatste had bedankt, omdat er in
den beroepsbrief een artikel voorkwam, hetwelk ver-
langde, ,,dat des leeraars echtgenoote') met hem ter kerke
zal gaan en tevens deelnemen aan het H. Avondmaal”.
De leeraar ten Cate Hoedemaker was de eerste, die
de tegenwoordige pastorie betrok, welk pand na het
overlijden van broeder Tjalling Halbertsma bij testa-
mentaire beschikking door dezen zeer belangstellenden
broeder aan de Gemeente op voordeelige voorwaarden
werd aangeboden. Het wil mij voorkomen, dat men het
met dezen voorganger, die nog geen volle vier jaren
hier bleef, bijzonder heeft getroffen. In 1853 bedroeg
het aantal catechisanten bijna driechonderd ; het ledental
vermeerderde met 37 doopelingen en steeg tot 340, het
volgend jaar tot 352, waarvan 21 door den Doop ; de
collecten bedroegen 887 gld. en de Avondmaalsgaven
1141.60 gld. Was het wonder, dat het jaarverslag in
een dankbaar, blijden toon werd gezet? In dezen tijd
werd de Gemeente ook eene bibliotheek rijk, welke
enkele jaren voor mijn komst nog bestond. Het volgend
jaar 1854 vermeldt een bidstond en collecte voor de
Doopsgezinde Zending. Later ging de belangstelling
voor de Zending te niet, om na 1921 weer te her-
leven. In 1856 werd aangenomen om ook den Goeden
Vrijdag voortaan kerkelijk te vieren, terwijl voor het
eerst het Oudejaar was gevierd in 1843. In dezen tijd
onderging de kerkekamer eene vertimmering en werd

') Niet Doopsgezind,
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zoo ingericht, dat zij ook voor begrafenissen dienst kon
doen, gelijk thans nog gebruikelijk is.

Andere tijden, andere zeden! Van het oude brokkelt
het een na het andere af. Voortaan zal de verkiezing
van diakenen schriftelijk geschieden. Voorheen placht de
stemming hier en elders mondeling plaats te hebben.
De broeders naderden dan een voor een de stemopne-
mende kerkeraadsleden en fluisterden dezen den naam
van hun candidaat in de ooren. Een gebruik, dat zeker
een aantrekkelijk licht werpt op het goed vertrouwen
der leden onderling. Nog een andere zede geraakt
langzamerhand in onbruik. Alleen broeder Gerben Jelles
zal haar tot zijn dood in 1870 onderhouden. Ik bedoel
de gewoonte, welke wilde, dat na afloop van het
Avondmaal de broeders naar de diakenbanken koersten
en den kerkeraad hunne offergaven overreikten, van-
daar ,handreikinge” geheeten. Een gebruik, dat in
sommige Protestantsche Gemeenten in Frankrijk tot
vlak voor den oorlog en misschien nog, in stand is
gebleven, met dit verschil echter, dat daar de gaven
op den Avondmaalstafel werden gelegd.!) — Geheel ver-
dwenen is deze gewoonte niet. Nog altoos prefereert
een belangrijk deel der Gemeente om na het Avond-
maal hunne jaarlijksche bijdrage, gewikkeld in een .
papiertje met hun naam er op, in het collectezakje te
deponeeren, inplaats van deze af te dragen bij den
rondgang langs de huizen. Deze gaven — en ook de
opgehaalde bijdragen — worden nog altoos Avond-
maalsgaven genoemd.

Nadat ten Cate Hoedemaker den 19 Oct. 1856 naar
Deventer was vertrokken, bedankten achtereenvolgens
voor het beroep de leeraren K¢ R. Schuiling van Ol-
deboorn, P. W. Feenstra van Dantumawoude en F.

) Zondagsbode, 1 Dec. 1912,
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Born van Joure. Toen sloeg de Gemeente het oog op
den proponent Adam Gosses Gorter te Sneek, die
den 13 Dec. 1857 het leeraarsambt aanvaardde met
een rede over Marc. 16 : 20. Kort, helaas, zou de
werkzaamheid van dezen vurigen, jongen Evangelie-
dienaar duren. Reeds den 20 Febr. 1863 moest hij om
gezondheidsredenen zijn ontslag nemen en overleed den
10 Septzmbar van datzelfde jaar. Tijdens Gorter’s
verblijf deed zich in de Gemeente een eigenaardige
moeilijkheid voor, welke wederom karakteristiek voor
Grouw is. Vanal de vereeniging waren alle zitplaatsen
vrij geweest. Maar nu wenschte Ds. Gorter voor zijne
echtgenoote een eigen stoel. De kerkeraad, hoewel
schoorvoetend, bewilligde hierin. Dit werd br. B. G. Zui-
derbaan te machtig. Verstoord over wat in zijn oogen
was ,een schandelijke verbreking der broederlijke ge-
meenschap”’, bedankte hij zelfs voor het lidmaatschap.
Later kwam hij op zijn besluit terug en vond de kerke-
raad er dit op, dat des zondagsmorgens een stoof op
den stoel werd gezet, waar de domineesjuffer bij voor-
keur zat. Wat zooveel beteekende als een vriendelijk
verzoek aan de mede-zusters om daar niet te gaan
zitten. Een gebruik, nog altoos in eere, en waarmee de
op een volgende predikantsvrouwen het tot op heden
hebben moeten doen. Een eigen plaats kregen ze niet !

Drie weken na het overlijden van ds. Gorter preekte
zijn opvolger, Cornelis Corver, overgekomen van Wit-
marsum en Pingjum, intree met als text Joh. 13:35:
,Hieraan zult gij allen bekennen, dat gij mijne disci-
pelen zijt, zoo gij liefde hebt onder elkander”. Met
dezen leeraar deed de Moderne Richting in onze
Gemeente haar intree. Dit bracht in den beginne de
gemoederen vrijwat in beroering en leidde zelfs tot
baldadigheid, welke hierin bestond, dat de stoeppalen
van de pastorie met petroleum werden begoten. Ter
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verklaring zij hierbij opgemerkt, dat in die dagen het
petroleumgebruik in zwang kwam, in den volksmond
»het nieuwe licht” geheeten. Nog geen volle drie jaren
stond Corver te Grouw. Na voor een eerste beroep
naar Groningen bedankt te hebben, nam hij, ten tweede
male aldaar beroepen, aan. Toen hij den 24 Maart 1866
afscheid preekte, liet hij een Gemeente achter, aan de
grootst mogelijke beroering ten prooi. Oneenigheid toch
was ontstaan, toen nog vooér het afscheid van Corver,
een beroep werd uitgebracht op Ds. B. Cuperus te
Borne, die bedankte, nadat hem een anoniem schrijven
had gemeld, dat een deel der leden hem niet wenschte,
Toen dit in de Gemeente, waar reeds tijdens het
beroep een nerveuze stemming had geheerscht, bekend
werd, geraakte zij in hevige beweging. Stormachtige
tooneelen hebben zich in die dagen afgespeeld. Met
redelooze hardnekkigheid dreef een deel der leden door,
dat Ds. Cuperus, tegen zijn uitdrukkelijken wensch,
ten tweede male werd beroepen. Het resultaat laat zich
denken. Ook de volgende uitverkorene, Ds. R. Brouwer
te Barsingerhorn, bedankte, ofschoon het tractement in-
middels van 1200 op 1400 gld. was gebracht. Ontmoe-
digd, door tweedracht verbitterd en verscheurd, toog
men ten derde male aan het werk. Er moest toch een
leeraar komen! Maar zou Grouw nu wel krijgen den
leeraar, voor haar geschikt? Menigeen zal er voor
gevreesd hebben, toen den 17 September 1866 aan
Ds. Augustus van Gulik, leeraar te Giethoorn Zuid,
het leeraarsambt werd opgedragen. Men moest er maar
het beste van hopen! . . .

Wonderlijk zijn de leidingen Gods. Ook ten opzichte
van deze Gemeente. Want als ooit een leeraar te Grouw
de rechte man op de rechte plaats is geweest, dan was
het wel van Gulik, die van 2 December 1866 tot 18
October 1903 met onbezweken trouw zijn gaven en





