L

Uit de oude doos

= = =

§ g e

Grouw.

Foto I, van It Grien met wasgoed

It Grien

It Grien (Het Groen) was een groot grasveld in het centrum van Grou, nu vaak het Halbertsmaplein
genoemd. Het plein heeft in de loop der jaren vele functies gehad.

Eens in de week was It Grien niet groen, maar wit. De huisvrouwen rondom het plein gebruikten dit
grasveld voor het bleken en drogen van hun wasgoed en linnen.

De mensen van de kleine huisjes hadden geen tuin, dus werd er gebruik gemaakt van de grote grasveld
(foto I).

It Grien was in het bezit van de Armvoogdij van de Sint Piter kerk. Voor het gebruik maken van It Grien
moest worden betaald. Uit oude rekeningen van de Armvoogdij blijkt dat de
| jaarlijkse opbrengsten hiervan tien gulden bedroeg.

Ook heeft hier lange jaren een roggemolen gestaan. Al in 1644 werd de eerst
molen gebouwd. Deze werd in 1752 hoger opgetrokken.

De huizen rond het plein werden hoger en de molen moest wel wind kunnen
vangen (foto Il).

De molen had eerst een periode de naam “ De Drie Gebroeders”. Toen de
molen later een nieuwe eigenaar kreeg doopte die hem “ De Hoop”.

In 1885 brandde de molen af en werd opnieuw opgebouwd, maar deze
ging kort tijd later ook weer in vlammen op. De toenmalige eigenaar van
. de molen werd van brandstichting verdacht en werd daarom door het dorp
geboycot. Geen bakker, slager of kruidenier mocht hem proviand leveren.
Om te verhinderen dat er toch iemand bij hem langs zou komen, werd er
steeds wacht gehouden bij zijn woning (foto ll).

Later is de ruine van de molen opgeruimd.

Een schematisch wiekenkruis in de huidige sierbestrating herinnert aan de
vroegere roggemolen.

= § Bij de molen stond het Waaggebouw. Dit gebouw was over het water te
bereiken via de Waagshaven die in 1889 werd gedempt.

Foto Ill, De veldwachter voor de molen
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Al in 1722 maakte J. Stellingwerf een tekening van de oude Waag (foto IV). In 1877 werd dit mooie
gebouwtje vervangen door een nieuw gebouw, maar spoedig daarna werd de waag opgeheven. De
zuivelfabrieken kwamen in opkomst en de melk werd rechtstreeks naar de fabriek gebracht en daar
verwerkt tot boter en kaas. Vroeger brachten de boeren deze producten, die op de boerderij werden
gemaakt, naar de waag waar ze werden verhandeld.

Het waaggebouw deed later dienst als woning annex brandspuithuis en arrestantenlokaal tot het in
1956 werd afgebroken.

Een deel van het dorpscentrum werd vroeger de “ko-merk” (koemarkt)

genoemd. Hier werden de veekeuringen gehouden en werden de dieren

verhandeld. Later kwam de naam Halbertsmaplein in gebruik.

Het Halbertsmahuis, nu witgoed winkel, herinnert aan de bekendste
familie in Grou: de Halbertsma’s. ,
Op deze plaats stonden twee huizen. In het meest rechtse was de bakkerij ’
van Hidde Halbertsma (1756-1809), het geboorte huis van de “ Bruorren
Halbertsma”.

Zoon Binnert liet later dit grote huis bouwen.

Zijn kleinzoon was de oprichter van de Halbertsma houtfabriek. De
gedenksteen in de gevel van Joost en Eeltsje zijn van de hand van de
beeldhouwer Melkenboer. Zij worden op deze manier in herinnering
gehouden vanwege hun grote betekenis voor de Friese letterkunde.

It Grien was ook uitermate geschikt voor allerhande dorpfeesten. Al sinds
jaar en dag wordt Sint Piter hier door jong en oud toegejuicht (foto V).

Ook was dit de aangewezen plaats voor de schoolfeesten. Op de foto uit
1927 zien we de zogenaamde “kipeloop”(kippenren), waar de kinderen door |
moesten kruipen (foto VI).
Natuurlijk werden de traditionele ring rijderijen ook op het plein gehouden. |
De VVV (vereniging voor vreemdelingenverkeer) besloot in 1922 een |
dansvloer aan te schaffen. L -
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Foto IV, De Waag 1722 tekening van J.Stellingwerf



De vloer kon op het plein gelegd worden om er een “Bal-champetre “ te
o houden (foto VII)

. ‘ Na een zeilwedstrijd kon er dan naar harte lust gedanst worden op de
klankenvan het muziek korps Apollo, dat gebruik maakte van de muziektent.

De oude muziektent werd in de negentiger jaren vervagen door een
overdekt podium. Dit podium staat ter discussie omdat het niet aan de
verwachtingen voldoet en er weinig gebruik van wordt gemaakt.

Tot slot nog de kermis die twee keer per jaar op It Grien wordt gehouden.
Begin juli is de kleine kermis op het plein de z.g. Oostergoo Merke. Dit
in verband met de zeilwedstrijden van de Koninklijke Zeilvereniging
Oostergoo.

In september zijn de FFF feesten (Feriening foar Folksformaken). Dit
evenement gaat ook weer gepaard met een kermis. De Koninklijke
Watersport Vereniging Frisia houdt dan haar belangrijkste zeilwedstrijden.
Op It Grien zijn dan volks- en kinderspelen.

Foto V, Sint Piter-ommegang
te Grouw. Tekening van Ids
Wiersma uit 1923

Foto VI, De “kipeloop”waar
de kinderen door moesten
kruipen bij het schoolfeest

| It Grien, waar nu geen
grassprietje meer groeit
en dat noodgedwongen
als parkeerruimte moet
dienen, wordt toch nu
ook nog enkele keren per
jaar vrij gemaakt voor

de traditionele Grouster
feesten.

Foto VII, Bal Champétre op de
dansvloer van VWV

Dit artikel is verzorgd
door Museum De Trije
Gritenijen.

Zomers bood het Grien een heel andere aanblik. We zien hier het bal Champetre. Onder grote publieke
belangstelling was men aan het dansen op de klanken van muziekkorps Apollo.
|
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